-

NAMASUBA KIDS

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE

In deze nieuwsbrief blikken we terug op de maand dat Anita in Oeganda was en dat we weer 11 nieuwe
kinderen hebben kunnen helpen. We vertellen over de activiteiten die in Oeganda en acties in

Nederland hebben plaatsgevonden.

Belevenissen Anita

Op 9 september vlogen Julius en ik weer voor een maand naar
Oeganda, wat hadden wij hier naar uitgekeken! Fijn om alle kinderen
weer in mijn armen te sluiten, leuke dingen te organiseren en te zien
waar we het allemaal voor doen. En fijn was het zeker, maar ik heb deze
keer ook veel andere emoties gevoeld. Als ik in Nederland ben krijg ik
vaak appjes van onze Oegandese vrijwilligster Anna over moeilijke
situaties, of ik krijg appjes van ouders die hulp nodig hebben. Dit is
moeilijk, maar ik had me niet beseft dat deze appjes in Oeganda een
gezicht zouden krijgen. De appjes zijn dan geen verhalen meer, maar
dan staan er echt kinderen voor je neus. Het ene kind heeft harder hulp
nodig dan het andere kind, maar eigenlijk kunnen ze allemaal hulp
gebruiken. Als je zo uit de Westerse wereld komt dan besef ik: wat
hebben we het dan toch goed. Zoveel armoede en ellende in Oeganda,
maar ook zoveel blijheid en liefde en dat is elke keer weer confronterend
om te ervaren. Maar wat hebben we weer veel gedaan! Activiteiten in de
activiteitenruimte, een dagje zwemmen, inkopen voor het nieuwe
termijn, alle kinderen terug naar school brengen en de scholen
bezoeken. Souvenirs inkopen voor onze Nederlandse sponsors,

11 potentiéle stukken land bezocht, aandacht gegeven aan de kinderen,
geknuffeld en 11 nieuwe kinderen naar school!

De kinderen waarvan de ouders naar me toe waren gekomen zijn al het
hele jaar niet naar school geweest, alleen maar omdat er geen geld is. Zo
hard is het leven in Oeganda. Ik weet dat we niet iedereen kunnen
helpen, daarom heb ik echt gekeken wie de hulp het hardste nodig heeft.
Van 11 kinderen had ik echt het gevoel dat zij niet haar school zouden
kunnen zonder hulp van ons. Voor hen ben ik via sociale media op zoek
gegaan naar sponsors. En wat ging dat snel! Binnen een paar dagen
hadden we genoeg nieuwe sponsors en konden alle 11 kinderen
beginnen met het laatste termijn van dit schooljaar.

Toen ik de ouders en de kinderen ging vertellen dat er genoeg sponsors
waren gevonden, waren er zoveel emoties. Moeders huilend van
blijdschap, dansende kinderen, heel veel geknuffel, heel veel liefde en
dankbaarheid in de puurste vorm! Verschil maken, daar doen we het toch
allemaal voor!
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Namasuba huis en land kopen

Onze huidige activiteitenruimte is ongeveer 20 m?. Aangezien Stichting Namasuba
Kids in Oeganda steeds meer naamsbekendheid krijgt, zijn er ook steeds meer
kinderen die van de activiteitenruimte gebruikmaken. Het gaat om ongeveer 50
kinderen per keer. Hierdoor is de ruimte door de jaren heen te klein geworden. Om
ervoor te kunnen zorgen dat alle kinderen bij ons kunnen komen spelen en hiermee
hun ontwikkeling kunnen stimuleren, is een grotere activiteitenruimte en
buitenruimte nodig.

We zoeken een stuk land tussen de 350 en 500 m? dichtbij onze huidige
activiteitenruimte. Want wij vinden het belangrijk dat alle kinderen die nu gebruik
maken van onze activiteitenruimte, ook naar ons nieuwe land kunnen komen. Anita
heeft afgelopen oktober 11 verschillende stukken land in Namasuba bezocht, hiervan
zZijn 4 stukken land favoriet! De locaties zijn perfect! De een is kleiner en goedkoper
en de ander is groter en duurder.

Om het bedrag voor een stuk land bij elkaar te krijgen gaan we nu verschillende
fondsen aanschrijven en acties organiseren. Daarna gaan we beginnen met bouwen!

Zwemmen “the best day ever”

Als Anita in Oeganda is, gaat ze altijd met de kinderen zwemmen. De
kinderen vinden het geweldig en kijken er het hele jaar naar uit.

Wat ooit klein begon is nu een hele organisatie. Dit jaar gaan er 39 kinderen
met Anna en Anita mee. Gelukkig gaan er ook grote kinderen mee om een
beetje op te letten, want niemand heeft een zwemdiploma. Vanuit
Nederland zijn er badpakken, zwembroeken en zwembandjes meegegaan,
want die heeft niemand zelf. Het tekort aan zwemkleding wordt gehuurd in
het zwembad.

ledereen is op tijd en de 3 busjes worden (te) volgeladen. Waar plek is voor
10 kinderen zitten er nu 14, maar dat kan hier in Oeganda. Speelgoed erbij en
gaan. Wat een feest, tijdens de rit wordt volop gezongen!!

De kinderen zwemmen, voetballen, spelen en genieten van het dagje uit.
Naast school helpen zij met klusjes thuis, zorgen zij voor broertjes en zusjes
en maken zij huiswerk. Maar vandaag kunnen ze heerlijk even kind zijn!

Na het zwemmen volgt nog een verrassing! Op de lange tafels komt voor
ieder kind een bord met friet, kipstukjes en een flesje drinken, wat een feest!
De kinderen zijn zo dankbaar!

‘The best day ever roept een van de kinderen! Een dag om nooit te vergeten
en daar doen we het voor.
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Anna doet nu de fashion and design opleiding

Anna, is onze fantastische vrijwilliger in Namasuba. Zij begeleidt onze 58 (1)
sponsorkinderen naar school, gaat naar bezoekdagen als de ouders niet
kunnen en koopt alle schoolspullen. Zij organiseert ook 2x per week een
gezellige middag in onze activiteitenruimte. De kinderen kunnen daar
spelen, knutselen en lezen. Zij heeft haar handen vol, maar ze doet het
met zoveel liefde.

Anita is bijna dagelijks met Anna in gesprek en kwam er achter dat Anna
zelf alleen maar de basisschool heeft afgerond. Simpelweg omdat er geen
geld was. Anna wil heel graag een Fashion and design opleiding doen.
Dankzij een sponsor is zij daar afgelopen augustus mee begonnen. Wat is
ze blij! We hebben als stichting een naaimachine gekocht die Anna kan
gebruiken tijdens haar opleiding.

Maar het mes snijdt aan niet 2 maar aan 3 kanten. Anna is heel handig in
het ontwerpen en maken van kleding. Zij kan dus in de toekomst kleren
maken, verkopen en kleren verstellen. Daarnaast kan zij vrijwilliger blijven
bij Namasuba Kids, iets waar wij en zij heel blijj mee zijn. Maar omdat Anna
zo handig is op de naaimachine kan zij ook de kinderen die in de
activiteitenruimte komen leren omgaan met de naaimachine. Zij kan hen
leren ontwerpen en naaien. lets wat vooral de meiden echt fantastisch
zullen vinden.

Letisha doet de verpleegkunde opleiding

Letisha is een van onze sponsorkinderen en zij was eind 2024 klaar met haar
middelbare school. Anita heeft met Letisha gesproken over haar
toekomstplannen en Anita hoorde van Letisha dat zij heel graag de
verpleegkunde opleiding wilde gaan doen. Letisha is een doorzetter, ging
zelf op onderzoek uit en kwam bij Anita terug met een opleiding. Namasuba
Kids heeft een sponsor om meisjes naar school te helpen, dus Letisha's
droom kan waarheid worden!

Samen met Anna is Letisha op deze school gaan praten en na een
toelatingstoets is Letisha in juli 2025 met de opleiding gestart.

Wat is ze blij en dankbaar voor deze kans! Een kans op een toekomst met
een mooie baan.
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Gun een gezin een onvergetelijke kerst voor €12,50

In Oeganda is kerst een dag als alle anderen. Geen versierd huis, geen lichtjes en al
helemaal geen kerstboom met cadeautjes eronder. De kinderen in Namasuba
zullen weinig verschil merken tussen kerst en andere dagen. Ouders zijn al blij als
er iets te eten is en dat is meestal posho (maismeel) met bruine bonen.

Voor €12,50 maak je een gezin in Oeganda heel blij! Wij zien de moeders en
kinderen al dansen van blijdschap. Daar wil je toch aan meedoen?!

Wat zou het fantastisch zijn als wij samen met jullie, de gezinnen in Namasuba
kunnen verrassen met een echte kerstmaaltijd! Elk gezin krijgt kip, rijst, tomaten,
uien, kruiden, olie en een ananas! Voor hen een echte feestmaaltijd. Onze
Oegandese vrijwilligers Anna en Julius zullen alles inkopen en persoonlijk uitdelen
aan de gezinnen.

Eén of meerdere kerstmaaltijden doneren kan door de QR code te scannen of het
bedrag over te maken naar ons bankrekeningnummer NL23 ABNA 0121 9809 44
tnv Stichting Namasuba Kids.

Presentaties Kerken VriendenLoterij Nieuwsbrief en
Begin november hebben we een Koppel uw lot van de flyers

presentatie gehouden bij de VriendenLoterij aan Namasuba o

diaconievergadering van de PKN- Kids. Bel eenmalig met de W'StJe d"f‘t alonze

Vit 7 Wessarear Wit VriendenLoterij en wij krijgen nieuwsbrieven en flyers door
geweldig dat we voor 3 jaar iedere maand €6,41 van uw inleg. onszelf worden gemaakt en
gekozen zijn als collectedoel! Het kost u niks en wij zijn er heel CEiuie G vesie Spanser
Op zondag 7 december hebben erg blij mee. Bel 088-0201020, kies hebben voor het prlnten.. Het
we een presentatie gehouden bij optie 5, onze registratiecode is Koel o clus lizieimizel niete]
de Ekklesia, een oecumenische 20988

geloofsgemeenschap in Leiden.
Fijn om over onze prachtige
stichting te mogen vertellen en te
horen dat de kerstcollecte voor
ons is!

Vragen, opmerkingen of wil je reageren?

Bel of app dan met Anita op 06-22038926 of mail naar
info@namasubakids.com

IBAN: NL23 ABNA 0121980944 tnv Stichting Namasuba Kids

We zijn een ANBI gecertificeerde
stichting - Volg ons ook op sociale media: n I@, m



https://www.instagram.com/namasubakids/
https://www.facebook.com/Namasubakids
https://www.linkedin.com/company/89249329/admin/feed/posts/

